De familie Rietbergen waren de gasten van Mhofu van 29 juni t/m 8 juli 2012,

We kijken terug op een geweldige vakantie. We hebben het in Mhofu heel erg naar onze zin gehad en genoten van de
mooie plek en jullie huis. De laatste avond nog even naar de rivier en zag daar minstens 40 olifanten, om nooit te vergeten.

Het was zo goed als iedere dag heerlijk weer, ook ‘s avonds was het nog heerlijk, eigenlijk te warm voor een vuurtje.
We hebben veel aapjes in de tuin gehad en wrattenzwijntjes, bushbokjes, impala's en veel vogels.
Ook de bushbaby hebben we even gezien.

‘Bewaar in jou hart
één geheime, stil
plek waar jou drome

'n tuiste kan vind'

Een heel toepasselijke tekst!
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Deze bijzondere foto's uit het Kruger
wil ik jullie niet onthouden.
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In Botswana hadden we een adventure trail geboekt in Tuli, 2 nachten in een tent, 1 in een hide en 2 nachten in
de hele luxe lodge. Was allemaal prima alleen was het al lang heel droog daar en waren heel veel dieren erg

verzwakt en stierven er ook veel van de honger. Het is de natuur zullen we maar zeggen maar het is toch niet
zo leuk dieren kijken....

Ook het landschap was zeer droog, wij zouden er graag nog eens in een ander jaargetijde heen gaan want
de mensen en de rangers waren erg aardig.

Dus heel erg bedankt voor al jullie aandacht voor ons en misschien komen we nog eens terug.

Familie Rietbergen.



